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Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen, 

Mij is weer gevraagd om een leuk verhaal te schrijven in ons mooie  
kleurrijke Smoorfrêters boekje.  Ik wil als eerste alvast de kranten  
commissie bedanken voor de samenstelling en uitvoering hiervan.  
Ik weet dat er vooraf al heel wat uren aan zijn gespendeerd om alles rond  
te krijgen in het voortraject om dit mooie boekje een mooie samenstelling te geven.  
Deze werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door José Konings en André Broos.  
Dit Smoorfrêters boekje geeft iedereen de mogelijkheid om een beeld te vormen van wat carnaval in 
ons mooie dorpje betekent en ik weet dat het door vele mensen binnen en ook buiten 
Bosschenhoofd wordt gelezen en gewaardeerd.  
Wat ik ook geweldig vind en waar ik zeker ook trots op ben is dat onze fotograaf Toon Thellier in deze 
periode genaamd  “ Toontje Flits “ los van het maken van mooie foto reportages, Toon ook keurig 
onze web site van Smoorfrêterslaand doet bijhouden en beheren kijk hiervoor maar eens op  
“ www.smoorfreters.nl ”. Ik vind  het leuk en ben best trots dat ik tijdens carnaval de grootste boer 
mag zijn van Smoorfrêterslaand samen met onze Prins Ruben 1, Pliessie Kiske, Nar Johanneke, 
Hofdame Rietje en onze Raadsleden Ger Spierings, Wilbert Lazeroms, Mady Raats, Sven Broos. 
Verder onze nieuwe raadsleden Mike van Dorst, Nicky van Geesbergen, Niels Jongeneelen en als 
laatste de bestuursleden Rien Konings, André Broos en Michael Koevoets.  Nog even in het bijzonder                                    
wil ik Ad Jongeneelen benoemen die buiten het  bestuur om er voor zorgt dat onze optocht veilig 
wordt gerealiseerd samen met de verkeersregelaars.  
Ook maak ik in ons Smoorfrêters boekje alvast even gebruik om afscheid te nemen van personen              
waar  ik al jaren mee samengewerkt heb en die een besluit hebben genomen om na zoveel jaren te  
gaan stoppen binnen deze mooie trotse carnavals vereniging.   

Zij zullen zelf hun verhaal gaan vertellen op hun   
manier in dit Carnavals boekje  “De Smoorfrêter “.  

Carnaval is voor vele mensen en ook voor mij een                                                                                
groot feest met een grote maatschappelijke      
betrokkenheid van spontaniteit, saamhorigheid 
en feestvreugde.   

Maar er  komt ook heel veel   creativiteit om 
de hoek kijken, vooral bij onze bouwclubs De 
Zaandkleppers, `t Kraaienest, Ut Foepenhol 
en De Laogvliegers. 

Ik hoop ook dat er de komende jaren 
nieuwe jeugdige bouwclubs bij komen 
die ons hierin in de toekomst gaan onder-  
steunen in deze toch wel momenteel  
warrige periode. 

 
Namens het bestuur, 
        De Voorzitter en Grootste Boer 

Hans Hagens. 
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Prins Ruben 
 

Beste Smoorfrêters,  
  

‘Nix is’r te zot’, het motto wat inmiddels 2 jaar geleden bekend is gemaakt. Een prachtig motto, maar 
sindsdien is eigenlijk alles wat er gebeurd in de wereld te zot voor woorden.  
Wie had toen gedacht dat we zijn waar we nu zijn.  
  

Het afgelopen jaar hebben we ondanks alle maatregelen gelukkig nog het één en ander kunnen 
doen.  
In de vorm van het mooist versierde huis en een speurtocht kwam het Carnavalsgevoel nog een 
beetje boven. Maar het gemis van de grote optocht, de bals voor jong en oud….tja het was toch niet 
hetzelfde. Ook dit jaar zitten we helaas nog in hetzelfde schuitje. Toch hopen we er met iedereen 
nog wat leuks van te maken en dat we volgend jaar weer ouderwets gas kunnen geven.  
  

We zijn helaas wel één van onze vaste kroegen kwijt geraakt, namelijk Café Concordia alias D’n 
Dorre. We willen Johan en Bets ongelooflijk bedanken voor al die jaren dat we er welkom waren.  
Het waren er altijd te gekke tijden, zowel tijdens als buitenom de Carnaval.  
We gaan jullie heel erg missen!  
  

Toch zijn er natuurlijk ook altijd weer lichtpuntjes. Rietje Thellier is 2 jaar geleden bij ons gestopt als 
Raadslid, wat natuurlijk geen lichtpuntje is. Dat ze in een andere vorm bij de Carnaval betrokken 
blijft natuurlijk weer wel. Daar zijn we ontzettend blij mee!  
  

En we hebben er weer 3 kersverse nieuwe Raadsleden bij. Vanwege het niet kunnen vieren van 11-
11, hebben we een filmpje opgenomen om ze op deze manier toch te kunnen presenteren.  
 

Niemand minder dan Niels Jongeneelen,  
Mike van Dorst en Nicky van Geesbergen  
zijn bij onze Stichting gekomen.  
Wij wensen ze veel succes en bovenal  
ontzettend veel plezier!  
  

Als Stichting Carnaval de Smoorfrêters  
zijn we nog niet compleet. Dus als je je  
geroepen voelt, spreek ons gewoon  
eens aan en wie weet zien we je in  
de toekomst binnen onze mooie club.  
  

Ik hoop dat we er dit jaar  
toch nog iets moois van  
kunnen maken, blijf  
allemaal gezond en 
 let een beetje goed  
op elkaar!  
  

We gaan elkaar hopelijk snel weer zien.  
  
Alaaaaaaaf,  
  
Prins Ruben 1e    
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Nar Johanneke 
Beste Smoorfrêters,  
 

Ook dit jaar mag ik weer een stukje schrijven in de krant,  
maar ik vind het dit jaar lastiger dan ooit.  
Mogen we 2022 weer los gaan of moeten we toch weer  
een jaartje overslaan.  
Ik hoop natuurlijk het eerste want ik wil wel weer eens  
lekker carnavallen en een fijn feestje bouwen. 
Carnaval 2021 was natuurlijk al anders, maar we hebben er het beste van gemaakt.  
Ik vond het leuk om te zien dat er zo enthousiast werd gereageerd op de dingen (speurtocht, 
het best versierde huis en de kleurplaten) die we op het laatste moment nog mochten 
organiseren.  
De speurtocht waar veel mensen, zowel jong als oud, aan mee hebben gedaan.  
Het best versierde huis en natuurlijk de kleurplaat voor de kinderen. 
In 2022 gaan helaas enkele leden de stichting verlaten en deze mensen wil ik natuurlijk 
bedanken voor de leuke tijd. Laten we hopen dat we ze dit met een laatste carnaval bij de 
Smoorfrêters kunnen afsluiten.  
Gelukkig komen er drie leden bij in de raad deze wil ik van harte welkom heten.  
Mocht je het leuk vinden om ook bij de raad te komen meld je dan aan we kunnen altijd 
nieuwe leden gebruiken.  
En omdat pliessie kiske er mee gaat stoppen hebben we een nieuwe pliessie nodig lijkt het je 
wel wat meld je dan aan. 
In 2022 krijg ik een nieuw pak. Ik zou het geweldig vinden om deze te showen tijdens een 
geweldige carnaval feest! De kleuren van het pak zullen jullie wel kunnen raden.  
Op dit moment is het zelf voor mij nog een verrassing hoe het pak er exact uit komt te zien. 
Uiteraard ben ik benieuwd naar wat jullie ervan vinden.  
Er is natuurlijk een mogelijkheid dat ook dit jaar carnaval niet door zal gaan.  
Al gaan we er natuurlijk vanuit dat we weer eens lekker kunnen gaan feesten.  
Rond carnaval zullen jullie ons zeker zien en/of horen  
op welke manier dan ook!!!  
 

Alaaaf,  Nar Johanneke 
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pliessie Kiske
Beste Smoorfreters, 

Dit zal de laatste keer zijn, dat ik een stukje in deze geweldige carnavalskrant zal schrijven als lid van 
Stichting Carnaval de Smoorfreters. Na 25 jaar hang ik mijn pet spreekwoordelijk aan de wilgen. 
 

Na 3 jaar bestuurslid, 13 jaar raadslid en 9 jaar Pliessie zit het er voor mij op en wil ik graag het stokje 
doorgeven aan de jeugd. Ik ga er dan ook wel van uit, dat jullie een waardig opvolger gaan krijgen. 
 

Met mij, leggen ook raadslid Wilbert Lazeroms, penningmeester Rien Konings en bestuurslid  
Ad Jongenelen hun functie neer bij de Stichting. Het goede nieuws is wel dat er 3 nieuwe leden 
aangemeld zijn en die (normaal gesproken) tijdens de 11-11 viering gepresenteerd hadden moeten 
worden. 
Helaas door de corona en bijbehorende maatregelen, is deze avond  
(13/11) afgelast. Hopelijk dat we, voor het uitbrengen van dit boekje,  
alsnog een datum geprikt kunnen krijgen om de nieuwe leden te  
presenteren.  Ja, wat als geintje is begonnen op de maandagavond  
bij d’n Dorre in 2020  (weten jullie het nog? Sandra en Corina in  
verpleegstersoutfit die een aantal carnavalsvierders onderwierpen  
aan een test), is een wereldwijde pandemie geworden met de  
nodige beperkingen en andere rompslomp.Carnaval 2021 werd  
zo goed als afgelast. We hebben, met in acht neming van de toen  
geldende coronaregels, nog wel een carnavalsfilm gemaakt met  
alle kernen uit Halderberge;  misschien hebben jullie mij wel  
gezien als tandarts. Ook hebben wij enkele bewoners in  
Bosschenhoofd een bezoekje gebracht om hun een hart  
onder de riem te steken. Op zondag was een live-stream van  
DJ Team Maximum Volume vanuit café Stroop. Na een wat  
lastige opstart hebben DJ Rick en DJ Justin toch lekker heel de  
middag muziek kunnen draaien en was er nog een optreden  
van Peter Selie, die geheel belangeloos zijn zangkunsten kwam  
laten horen. Tussendoor was er nog een bel-spel, waarmee de  
bellers een, door Vincent gesponsord, schaaltje bitterballen  
konden winnen.  Na de zomer wilden we alles weer oppakken  
en werden de vergaderingen weer gepland, tot begin november  
corona weer roet in het eten gooide, met als gevolg dat de 11-11  
viering werd uitgesteld.  
Het motto “Nix is ´r te zot” is wederom op ons lijf geschreven 
Laten we allemaal duimen dat de komende carnaval een beetje  
“normaal” door kan gaan en dat we kunnen feesten zoals nooit tevoren. 
Voordat ik af ga sluiten wil ik nog wel een bedankwoordje richten  
aan Johan en Betsie van voormalig café Concordia, ofwel d’n Dorre.  
Jarenlang waren wij daar, als het ware, kind aan huis. Johan en Betsie,  
nogmaals bedankt voor de gastvrijheid en de leut die we bij jullie altijd  
gehad hebben. Geniet van jullie vrije tijd. 
Dan ga ik nu mijn verhaal maar afsluiten. Ik wil graag iedereen  
bedanken voor de gezellige jaren. Ik zal zeker de komende jaren  
nog carnaval vieren in Bosschenhoofd, enkel niet meer als Pliessie,  
maar in een andere outfit. 
 
Nogmaals bedankt, stay safe. 
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De raad van elf 
Hallo beste Carnavalsvierders, 
 

Hier een stukske van mij, mijn laatste. De meeste van jullie  
kennen me wel, Ik ben Wilbert Lazeroms. Ik ben op 11-11-‘98  
geïnstalleerd bij de raad en 1999 was mijn eerste Carnaval. 
 

Ik ben met nog twee andere vrienden erbij gehaald door Prins Smoor I. 
Het zijn ontzettend leuke jaren geweest met uiteraard als domper in 2009 het plotselinge 
overlijden van Prins Smoor I. Wat wel het fijne aan alles was, we waren een ontzettend hechte 
groep en daardoor zijn we doorgegaan want carnaval mocht zeker niet verloren gaan. 
Gelukkig in 2011 kregen we een nieuwe Prins, Prins Eric Jan I.  
Het was voor hem best een moeilijke taak maar uiteindelijk werden de bals weer goed bezocht. 
 

In 2016 nam Prins Ruben d'n 1e het stokje over. Hij zat al wel een aantal jaren bij ons in de raad en 
we wisten dat hij kon lullen dus deze functie was voor hem op zijn lijf geschreven. Bij het begin van 
de carnaval komen we tezamen in het gemeentehuis en alle prinsen moeten een woordje doen. 
Bijna iedereen staat er met een papier in zijn hand en Prins Ruben schudt de tekst zo uit zijn 
mouw. 
Het is een geweldige club maar er is een tijd van komen en gaan, voor mij is de tijd van gaan 
gekomen. 
 

Ik hoop dat er nog meer jeugd bij onze raad komt die het carnaval dan mooi kunnen voortzetten in 
ons mooie smoorfrêterslaand. 
Ik bedank iedereen voor al de  
mooie jaren en we zien elkaar  
nog wel ergens in wat voor  
hoedanigheid dan ook want  
zoals ons motto luidt:   
 
NIX IS 'R TE ZOT 
 

Houdoe en bedankt,  
ook namens  
mijn vrouwke Joyce 
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Beste Smoorfrêters en Smoorfrêterinnen, 
 
Het is mij gevraagd om een stukje te schrijven in onze mooie Carnavalskrant.  
 

Toen ze 41 jaar geleden kwamen vragen of mijn man Nar wilde worden zei ik je mag van mij Nar 
worden maar ik zal nooit meegaan naar Carnaval.  
 

Na 1 keer meegegaan te hebben heb ik nooit meer een Carnaval overgeslagen.  
 

Ik heb in die 40 jaar dan ook van alles meegemaakt in de Groep. Daar wil ik mee zeggen ups en 
downs. Maar ook heel veel leut met elkaar. Je moet met zo’n groep veel nemen en geven.  
 

We hadden destijds allemaal kinderen en deden ook altijd met de optocht mee.  
De kinderen huilde vaak van de kou maar toch vonden ze het heel leuk om mee te doen.  
 

Ze hebben mij destijds gevraagd of ik mee wilde helpen met de Carnavalskrant In mekaar te zetten. 
Ik heb toen ja gezegd dat leek mij wel leuk.  
 

Voor je het weet ben je meer dan 20 jaar verder en ben je er nog steeds mee bezig.  
 

We zijn nu aan een periode gekomen dat het tijd wordt om er mee te stoppen.  
Als je bij een vereniging zit wil je je wel voor 100% inzetten en als dat niet altijd  
meer gaat moet je stoppen.  
 

We zijn inmiddels verhuist naar Roosendaal maar voor ons gevoel zijn we nog  
steeds echte Smoorfrêters. 
 

Ik hoop dan ook dat de jeugd ons zal opvolgen.  
Het zou zonde zijn dat Carnaval in Bosschenhoofd ter ziele zou gaan.  
En achter de schermen blijf ik nog wel wat meehelpen.  
Daar heb ik zelf een lekker gevoel bij.  
 
Groetjes Jose Konings 



MOOIER KAN  
EEN GORDIJN  
NIET HANGEN.

WWW.XXLDESIGNROEDEN.NL
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BESTE SMOORFRÊTERS EN SMOORFRÊTERINNEN,  
 
Ze hebben mij gevraagd om een stukje te schrijven in deze  
mooie carnavalskrant omdat wij,  José en ik er een punt  
achter gaan zetten bij  s.c. DE SMOORFRÊTERS.  
 

Het is niet omdat wij er geen zin meer in hebben, maar na  
40 jaar in allerlei functies voor de Smoorfrêters dit gedaan  
te hebben, zetten wij er nu een punt achter.  
Wij zijn inmiddels ook verhuisd naar Roosendaal.  
 

Ik zal even in het kort vertellen hoe het allemaal gelopen is.  
Ik ben in 1980 benaderd door de voorzitter van de stichting Wijnand de Rooy om Nar te worden van 
Smoorfrêterslaand, en uiteindelijk ben ik Nar  geworden in 1981, als opvolger van Nar Peerke, die 
toen promoveerde als Pliessie van Smoorfrêterslaand.  
Toen was Prins Tinus 1e ( Tiny Dijkers ) de Prins.  
In 1982 was Prins Ben den 1e ( Ben Blouw ) de opvolger. Wij hadden een heel zwaar jaar in 1985, we 
hadden namelijk toen  maar 2 raadsleden.  
Na dit zware jaar, dus in 1986 heeft Prins Nillus 1e ( Kees Pertijs ) het overgenomen, met het motto: 
“We ouwe ’t Hoog”.  
In 1986 ben ik nog secretaris geworden en dat heb ik ook nog enkele jaren gedaan.  
Totdat ik 1990 besloten heb om na 10 carnavalsjaren te stoppen als Nar RIESKE, daarna ben ik verder 
gegaan als bestuurslid. De opvolger van mij was toen nar MARIO.  
In 1995 stopte Prins Nillus ermee na 10 jaar en zijn opvolger was Prins Smoor 1e ( Hans Broos ).  
Tussentijds ben ik 2001 penningmeester geworden,  
dat stokje heb ik overgenomen van Maayke Hagens.  
Dit jaar ga ik hetzelfde stokje overdragen aan een  
nieuwe penningmeester.  
 

Prins Smoor 1e heeft het 14 jaar gedaan, en na dit  
grote verlies hebben we besloten om in 2010 geen  
Prins aan te stellen. In 2011 hadden we een nieuwe  
prins namelijk Prins Eric-Jan 1e ( Eric-Jan Kerstens ).  
In 2013 hadden we een complete raad van 11, dat  
was in al die jaren dat ik bij de stichting zit nog nooit  
gebeurd. Dit complete stel was trouwens maar  
1 jaar!!!, omdat dit ook het 2e jaar was van onze  
hoffotograaf “ Toontje Flits”.  
In 2016 heeft Prins Ruben 1e het stokje overgenomen  
van  Prins Eric-Jan 1e .  
In 2018 hadden we het 50 jarig bestaan en dat was  
grandioos. In 2020 was het nog “JINENALLEUT “ en  
in het jaar 2021 was de leut afgelopen ivm corona.  
 

Ik ga nu stoppen met schrijven en wil iedereen die iets  
voor s.c. DE SMOORFRÊTERS betekend heeft,  
hartelijk bedanken.  
 

ALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAF RIEN KONINGS 
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Toontje wie ???  nou ge wit wel, Toontje Flits 
NIX IS ’R TE ZOT, hoe verzinnen ze ‘t? Het lijkt wel een voorspelling! 
  

Sinds het laatste carnavalsfeest, 2020 dus, liggen we er alweer uit. 
Geen café of restaurant, geen leut, geen feestje bouwen dus óók 
geen uitlaatklep. Mensen gaan protesterend, de straat op, steken 
auto’s in brand en bestormen zelfs het Capitool. En allemaal door 
dat ene virus, waarvan ik de naam bijna niet meer kan uitspreken, 
‘CARNAVAL !’.  
Die geleerden op het RIVM zouden toch moeten weten dat er maar 
één remedie is tegen dat virus; feesten, leut, plezier en samen lol 
maken. Juist dat samenzijn voorkomt de besmetting van 
negativiteit, eenzaamheid en protest.  
Maar we moeten wel positief blijven, besmet(ten) dus, met het 
carnavalsvirus zodat we weer volop in het leven staan en kunnen 
bijtanken voor alles wat er komen gaat.  
  

Het zijn vooral de kinderen, denk ik, die heel veel gemist hebben de 
afgelopen twee jaar en dus zal het carnavalsbestuur er naar 
moeten streven dat ze weer kunnen bouwen, plakken en verven 
zodat ze weer vol trots in de optocht hun creaties kunnen showen. 
Trouwens over bouwen gesproken, wat denk je van de bouwclubs? 
Die jongens en meiden zijn al ik weet niet hoelang bezig en willen 
onderhand ook wel eens met hun wagens de straat op. Soms kom 
ik er wel eens en dan is het prachtig om te zien hoe leuk het is als je 
ze daar zo bezig ziet.  
De een is met de constructie bezig en de ander plakt flapjes papier 
over het gaas terwijl weer anderen de eerste felgekleurde 
verfstreken over eerder gemaakte delen strijkt. En dat is het mooie 
van zo’n club, er is saamhorigheid, er wordt naar elkaar geluisterd 
en ze leren er hun hoofd en handen gebruiken. Ik zou zeggen, jullie 
moeten daar ook maar eens gaan kijken, zul je zien hoe 
gedisciplineerd en leuk het allemaal gaat, dat is nou saamhorigheid. 
  

Ik mag dan wel 76 worden dit jaar maar ben nog helemaal niet van 
plan thuis te blijven zitten met carnaval. Zolang het kan blijf ik 
lekker meedoen want plezier hoeft niet van ver te komen, dicht bij 
huis kun je zeker ook genieten als je het maar wilt doen!  
Gelukkig denkt ons Rietje er ook zo over, ze is wel uit de raad maar 
ze blijft er wel bij ! ! ! Ja, praat dat maar eens uit der kop!  
Ze verliet de raad omdat de verplichtingen wat zwaar werden maar 
heeft toch weer een slimme smoes gevonden om er bij te kunnen 
blijven. Hofdame, ja.a.a, dat hoor je goed, HOFDAME!  
Leuk en respect dat heel de club haar meteen weer als zodanig 
heeft ingelijfd, wel carnaval dus….  
Toch fijn, kunnen we samen toch nog mee blijven doen, als 
Hofdame en Hoffotograaf, voor zolang het kan, mooi toch? 
Je ziet maar, NIX IS ’R TE ZOT! 
 

Toontje Flits 



 

 

J. Valentijn Bestratingen

Jack Valentijn

Voor al uw sierbestrating

Kraaiendonk 30
4711 LH Sint Willebrord

e-mail: jack.jeanine@home.nl
0165-388568 06-25012181

De Bloemisterij’

‚

Voor al uw
bloemen en
planten

Heesterbosstraat 3
4735 TC Zegge
Tel: 0165-536695

www.smoorfreters.nl

Aardbeien Asperges Boomkwekerij
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voorlopig programma 2022 

ZZZ aaa ttt eee rrr dddaaa ggg   222 666    fff eeebbbrrr uuuaaa rrr iii    
   
Activiteit; Onthullen Smoorfrêter 
  Een onthulling samen met onze kleine Smoorfrêters,met een dansje en een spelletje 
Aanvang;   14.11 uur 
Locatie;  Smoorfrêtersplein 
       

ZZZ ooonnndddaaa ggg   222 777    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 

Activiteit; Gezins speurtocht door Smoorfrêtersland 
    Een wandeltocht van circa 5 km vol met opdrachten en spelletjes 

Aanvang;   13.11 uur 
Locatie;  Vertrek vanaf Smoorfrêtersplein 

   
MMM aaa aaa nnndddaaa ggg   222 888    fff eee bbbrrr uuuaaa rrr iii    
 
Activiteit; Carnavals bingo / Carnavals Quiz 
Aanvang;   nader te bepalen 
Locatie;  nader te bepalen 
 
 

DDD iii nnnsss dddaaa ggg   111    mmmaaa aaa rrr ttt    
   

Activiteit; Lampionnen optocht, aansluitend verbranding van onze Smoorfrêters pop 
Aanvang;   19.11 uur 
Locatie;  Smoorfrêtersplein 

   
 

VVV eee rrr sss iii eee rrr dddeee    wwwooonnniii nnngggeee nnn   
 

Graag zouden wij zien dat alle inwoners hun woning carnavalesk versieren. 
Net als afgelopen jaar zal er gedurende carnaval een jury door Smoorfrêterland rijden/lopen om te 
bepalen welke woning het carnavalesk versierd is.  
Voor de mooist versierde woningen stellen we 3 ludieke prijzen te beschikking. 
 

WWW iii jjj zzz iii gggiii nnngggeee nnn   iii nnn   ppprrr ooogggrrr aaa mmmmmmaaa    
 

In de periode tussen het drukken van deze krant en carnaval is het mogelijk dat de maatregelen 
betreffende corona aangepast worden, wij allen hopen uiteraard op versoepelingen. 
We benadrukken dat alle geplande activiteiten onder voorbehoud zijn, afhankelijk van de dan geldende 
regels. Wilt u op de hoogte blijven van wat we precies gaan doen, volg ons op de sociale media en check 
regelmatig onze website.                                                                           
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T J&
BESTRATINGEN

Erik Terloo Rini Janssens

Sprangweg 33

4741 RD HOEVEN
M 06 13 74 01 74

Concordialaan 150

4871 ZD ETTEN-LEUR
M 06 13 30 69 67

De krant kwam mede tot stand met 
medewerking van:
De krantencommissie
bestaande uit José Konings, André Broos.
Foto’s bewerking Toon Thellier.
Verder bedankt de krantencommissie alle 
mensen die de advertenties hebben opgehaald.
De mensen die de krant hebben verspreid.
En natuurlijk de adverteerders  en de mensen 
die aan de bezorgers een donatie hebben 
gedaan want zonder hun steun was het 
maken van deze krant niet mogelijk geweest.

Bedankt  
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 Stukje van het Midzomerfeestcomité

www.smoorfreters.nl

Beste Smoorfrêters, 
 
Alweer een jaar om. Tijd om weer een stukje te schrijven voor de Bosschenhoofdse 
carnavalskrant.  
 
Het motto dit jaar is “NIX IS ‘R TE ZOT” en met carnaval is dat zeker waar.  
Het kan en mag niet gek genoeg zijn, alle remmen los en vol gas feest vieren.  
Zeker na voorgaande jaren die in het teken hebben gestaan van het Corona virus zijn velen 
er aan toe om eens goed ZOT te doen en samen met familie, vrienden en bekenden de boel 
op stelten te zetten.  
Niks Corona virus, maar Corona bier! 
 
Voor ons als comité van de Bosschenhoofdse Midzomerfeesten geldt zeker,  
“NIX IS ‘R TE ZOT”.  
Wij hebben er dan ook zin in om dit jaar weer te knallen in het laatste volle weekend van 
augustus.  
Al zal het dan misschien in een aangepast vorm zijn, knallen hopen we te gaan doen.  
 
Maar eerst gaan we hopelijk een gezellige carnaval vieren met ons allen.  
Weer genieten van de prachtige optocht die ons kleine dorp weet te organiseren en samen 
een pilsje drinken in het café.  
Wat moet dit een knalfeest worden na al die opgekropte carnavalshonger, na carnaval in 
2021 te hebben moeten missen.  
 
Mocht je nou ook graag een handje helpen bij hét feestweekend van Bosschenhoofd, meld 
je dan aan via secretariaat@midzomerfeesten.com   
Je kan ons comité versterken of ons helpen met de werkzaamheden gedurende de week 
voorafgaand aan het feestweekend en eventueel het weekend zelf.  
Alle hulp is welkom. 
 
Eerst gaan we met z’n allen carnaval vieren.  
Wij wensen Stichting Carnaval de Smoorfrêters heel veel plezier toe met alle festiviteiten die 
er te vieren zijn!  
Maak er weer een leutige carnaval van en vooral, en onthoud “NIX IS ‘R TE ZOT!” 
 
Een leutige groet, 
 
Comité Bosschenhoofdse Midzomerfeesten 
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Snackbar  Pico, 
 

Ook met carnaval kunt u terecht bij Yang, 
Voor al uw verse friet, snacks, ijs, diverse broodjes etc. 
Het kan vanuit een zakje of vanaf een bord 
Ook kunt u bij ons terecht voor een  gezellig drankje. 
 

Pastoor van Breugelstraat 80, 4744 AE, Bosschenhoofd 
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STUKSKE VAN DE LAOGVLIEGERS
Di jaor is aon mijn gevraogd om un stukske te schrijve vor de mooie carenevalskraant. Ik zal menijge jist 
effe vorstelle. Mijn naom is Conny, en bent vrouwke van Fred Plakbaand. Mijn taok is om iedere 
zaoterdag de manne te vorzien van un lekker bakske koffie en un koekske, mar ok ben ik ur, atter veul 
plakwerk gedaon mot worre mee de aandere vrouwe. Mén  belangrijkste taok is zorge da de manne op 
tijd thuis zijn vor ut aovundete, mar de grotste boer bléf mistal wel plakke.  

Nao twee jaor bouwe aon deze waoge, hope we di jaor da we de waoge naor buite kunnen rije, om tum 
aon jullie te laote zien. Deur die 2 jaor temme gebouwd aon jinne waoge,kenne we nie meer deur ut 
bouwkot jin beweege. Ok aare wij uit vurvéling de poppe van de Stichting Carneval mar wir is un likske 
verf gegeve, want die waare flienk vuil vant stof, en opeluk kenne ze dur wir un aontal jaore tegenaon. 
Dun schilder van ons, eb ze gegroond, en die van de raod van ons, ister nogal un tedje mee bezig 
gewiest, om ze wir de goeie kleur te geve. Deur de Kovit-19 aare we veul tijd, dus emme we beslote om 
ut onderstel van de waoge nis flienk aon te pakke. Zo gezeed, zo gedaon, en de Wilde  en de sjofeur 
emme de slijptol  gepakt, en die emme wa zaoterdaoge aon de waoge gesleepe. Nao alles gesleepe 
temme moesse dur wir wan uwe dienge aon de waoge worre gelast, en da wier op un afstaandje goed in 
de gaote gauwe deur de tegneut van ut bouwkot. Mar toch gieng da regelmaotig mis. Laag ut nie aon de 
schijve, dan aon de laspinne, of aont volk wat ur mee bezig waar. En nog witte ze ut nie waor ut aon 
laag. Begien van ut vorjaor tweeduuzend jinetwintug, is Fred Plakbaand ut bouwkot ingegaon en aon de 
slag gegaon mee ut echte waark, naomelijk vorme. Ei maokte un mooie grote……. ( zégge nie wa) ,en da 
waar nog nie zo makkeluk, want ok di gieng nie jin, twee, drie goed. Laag aon de rolmaot, de bril of aon 
Fred Plakbaand zelf. Wij weete nut wel, maar Fred nog steeds nie. Toen de zomer op zun énd liep, 
gienge we mar is aon de slag mee aandere onderdille van de waoge. De Wilde kreeg ut in zunne bol, en 
eb ut lasaaperaot losgelaote en is aon zun spectakulaire project begonne. Ei ister dikkels jil hai van 
geworre, want ut smaokte elke keer naor meer. Kiske de Spuiter eb ut jiste spuitwerk al jil vroeg gedaon, 
en is daorna wir veder gegaon mee plakke, want mee meerdere vormers wier ut plakwerk steeds meer. 
Op de zaoterdaoge in december waar ter veul werk te doen, da alle vrouwe wiere nopgeroepeom mar is 
te komme nelpe zoda Richard alles goed kon inpappe. Zo bouwe we nog un tedje deur en noope we da 
we in februaari tweeduuzend tweejentwintig de waoge naor buite kunne rije en um aon iederjin kunne 
laote zien. Nu mar oope da de meneere Rutte en de Jonge nie wir roet in ut  drienke gooit. Want John 
en Corné emme jil wa sterke draank gestookt. Ik vin ut wel goed zoen stop mee schrijve, en ik oop da 
jullie un fijne en leutige carneval zulle nebbe.  

De groette,  Connieke  



WONEN   SLAPEN   VLOEREN

Bosschendijk 189  Oudenbosch  tel: 0165-312615
www.vreugdemeubelen.nl

voor perfect  zit- en slaapcomfort 

       uw woonwinkel, dichtbij.. !
en een prachtig interieur !

Schoonheidssalon

Pedicuresalon
(LID PROVOET EN KRUISVERENIGING)

(via zorgverzekeraar)

Joyce Lazeroms-Pruymboom
Bosschenhoofdsestraat 8a

4744 RP Bosschenhoofd
Tel: 0165 316946 of 06 226 59 514

diabetici en reuma 
patienten pedicure

S
la

gerij van de R iet

Past. van Breugelstraat 57
Bosschenhoofd
Tel. 0165-312329
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M. Hellemons Bestratingen B.V.
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Wijkvereniging De Zandkleppers 

Hoi beste lezers van de Smoorfrêterskraant. 
 

Ook dit jaar weer een stukje van wijkvereniging de Zaandkleppers in de Smoorfrêter, 
Tsja, waar moeten we beginnen? 
 

Café d’n Dorre gestopt….(Johan en Betsie nogmaals bedankt voor alle gastvrijheid) 
Tig verschillende varianten van het Corona Virus 
Geen optocht in 2021 en waarschijnlijk ook geen in 2022 
Vele aanpassingen in activiteiten (Pasen, Sinterklaas enz) 
 

Zo kan ik wel het hele krantje vol schrijven, maar we hebben het allemaal meegemaakt. 
 

We gaan toch maar een poging wagen er iets over te schrijven… 
 

In 2020 was de optocht voor iedereen al anders door de storm, we mochten de wagen niet volledig 
opbouwen helaas vanwege de veiligheid. Vorig jaar werd door corona helemaal niet gereden.  
Nu is er dus voor het derde jaar op rij onzekerheid.  
 

Vanuit de Zaandkleppers hebben we besloten om niet af te wachten wat de regiobeslissing gaat 
worden en hebben we helaas moeten besluiten de grote wagen niet af te bouwen.  
 

Wij hebben niet de mogelijkheid om de wagen ruim een jaar droog te stallen en deze hadden we 
echt voor kerst naar binnen moeten halen om hem in zijn geheel af te kunnen maken. 
Ondanks alles bouwen we voorlopig gewoon door en maken af wat we kunnen doen.  
Weliswaar op een laag pitje en met minder mensen vanwege de restricties die het virus met zich 

meebrengt. (hoewel we zelfs mensen uit Duitsland terug hebben gehaald)  
 

Alles wat we nu kunnen doen dat scheelt een hoop tijd voor volgend jaar en anders kunnen we de 
details altijd nog mooier afwerken voor 2023.  
We rijden dan waarschijnlijk alsnog met natte verf, er komt altijd nog werk bij in de laatste weken 
voor de optocht.  
 

Laten we hopen dat Vi-Russen volgend jaar enkel nog in Rusland zitten en dat  
Corona weer gewoon bier is. 
 

Namens het bestuur van wijkvereniging de Zaandkleppers  ALAAF. 
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Wij zen een jonge gezellige bouwclub  meej hier 
en daor  wa hulp van de ouwe lui, we zen een 
klein clubke meej grote ambities ondanks 1 jaor 
gin carnaval zen we druk bezig gewiest meej het 
verbouwe van onze lods.  

Goeiendag allemaol, 
Ok wij motte een stukske schrijven in de 
carnavalskraant. 

Nou wij zen BC Foepenhol wij zen jaoren 
lang actief bij de grote waogens in 
Smoortfreterslaand. 
 

 
  
                                       
 
 

Lekt het oe eens leutig om langs te 
komme ge ben altij van harte welkom 

We zien mekaor! 
 
WE ZIJN ALTIJD OP ZOEK NAAR SPONSORS 



www.BransAutos.nl
In- en verkoop van gebruikte auto’s

industrieweg 4      4731 SC Oudenbosch
Tel.: 0165-318033-Mobiel: 06-29563929

E-mail: bransautos@planet.nl

www.smoorfreters.nl

Drs. J.W. Pesser apotheker
Drs. J.H.M. Sips apotheker
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Stukske van BC ‘t kraaienest 
Beste smoorfreters,  

 

Ook dit joar is ons gevroagd om un stukske vur de carnavalskraant te schrijven.  

In midduls al wir twee joar gelejen hebben wij vur het leste meej onze wagen meej mogen 
rijden en hier hebben we meej volle leut en trots un uitstapje gedoan naar het laand van de 
vikingen.  

Heloas ging vurig jaar carnaval nie door, maar wij hebben nie stil gezeten.  

Wij hebben namelijk vur op ut pleintje un mooi draakje mogen maken.   

Dit joar goan we op het boevenpad waarbij we weer meej bloed, zweet en veul leut de 
wagen moeten zien af te krijgen.  

Want ja zoals de meeste ons kennen is op tijd beginnen nooit onze sterkste kaant gewist.  

Wij hopen jullie allemoal groag te zien bij den optocht van ons mooie smoorfreterslaand.  

Tot dan 

De groeten van BC ’t kraaienest 



Iedere zaterdagmorgen van 8 - 12 uur 
               op het Midzomerplein in

www.smoorfreters.nl

 

 

  

                                              
 

Voor al uw voet- en houdingsproblemen !

gewoon. veel leut
gewoon. alaaf
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Woordje van de burgemeester,  

Creatief zijn, omdenken, improviseren en online organiseren. Van een carnavalsfilm tot digitale 
(muziek)optredens, livestreams, prijsvragen en kleurwedstrijden. Zo zag onze carnaval er in 2021 uit. 
Wat normaal in een volle zaal op het podium te zien is, kwam in 2021 vooral onze huiskamer binnen.  
 
In 2021 heeft het Smoorfrêterslaand laten zien dat er, ook onder lastige omstandigheden, toch nog 
carnaval gevierd kan worden. Jullie hebben gekeken naar wat mogelijk is en niet naar wat niet 
mogelijk is. Op die manier zijn er toch nog leuke activiteiten georganiseerd. Al was dit dan op een 
andere, vooral digitale, manier. 

Op het moment dat ik dit stukje voor de carnavalskrant schrijf, weten we helaas ook niet hoe onze 
carnaval 2022 eruit gaat zien. De coronamaatregelen en de onzekerheden die hierbij horen, blijven 
het organiseren, bouwen en repeteren erg lastig maken.  

Ik ben ervan overtuigd dat jullie in deze carnavalskrant  

toch weer een mooi programma vinden, waarmee in  

het Smoorfrêterslaand ook in 2022 weer een mooi  

feestje wordt gebouwd.  

Want in het Smoorfrêterslaand blijft gelden: Nix Is’r Te Zot! 

Ik wens jullie allemaal een heel leutig carnaval 2022! 

 

Bernd Roks, 
Burgemeester van de gemeente Halderberge 
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Domeinstraat 3
4741 BM Hoeven

stickers – buttons – T-shirts – vlag 

www.smoorfreters-shop.nl 

!!!  bezoek onze webshop  !!! 



 

7

Zoals u al heeft kunnen lezen in de diverse stukken in onze krant was  het de afgelopen tijd erg 
onduidelijk hoe we de carnaval van 2022 zouden kunnen organiseren. Zelfs tijdens het drukken 
van deze krant was het nog niet duidelijk hoe corona ons in de greep zou houden.                
Welke maatregelen zouden er gelden, wat is er mogelijk, allemaal vraagtekens. Nogmaals willen 
we benadrukken dat alle geplande activiteiten onder voorbehoud zijn, afhankelijk van de dan 
geldende regels. Wilt u op de hoogte blijven van wat we exact gaan doen, volg ons op de 
sociale media en check regelmatig onze website.                                                                          
Genoeg hierover, wij willen u ten overvloede erop wijzen dat we in onze raad 3 nieuwe leden 
hebben mogen verwelkomen, mocht u dat ontgaan zijn in het lezen van onze krant. Wij wensen 
Niels, Nicky en Mike veel plezier de komende jaren in onze mooie vereniging. 




